/\ Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen \p

Zondag 23 april 2023

Voorganger : Ds W. van der Spek uit Purmerend

Voorlezer : Marian van Klaveren

Organist : Johan de Vries

Collectedoel : Stichting Red en Kind

Liederen :Lied 116: 1, 2, 3 Lied 413: 3 Lied 868: 1, 2, 3 Lied: 513 Lied: 339a Lied: 395
Lied 823:1,2,5

Lezingen : Lezing: Jesaja 43: 1-12 Lezing: Johannes 21: 114

Collectedoel diaconie

O
Red Y een
(2]
K‘ N D Diaconale collecte voor hulp aan vluchtelingen uit Oekraine.

De diaconale collecte is voor de Stichting Red een Kind.
Deze stichting heeft veel projecten waaronder de hulp aan vluchtelingen uit Oekraine in Moldavié.

Miljoenen Oekrainers, waaronder veel kinderen, zijn het geweld in hun land ontvlucht. De impact die deze situatie
heeft op kinderen is enorm: Ze zijn weg uit hun vertrouwde omgeving en hebben alles wat ze hadden achter moeten
laten. Vaak zijn ze ook getuigen geweest van extreem geweld.

Veel vluchtelingen komen naar Moldavié vaak zonder geld, kleding en voedsel. Onder de vluchtelingen zijn moeders
met kleine kinderen en kinderen met een beperking. Moldavié is een van de armste landen van Europa en de opvang
die door de overheid wordt geboden is voor deze groep niet toereikend.

Red een Kind helpt de Oekraiense gezinnen en verweesde kinderen om te overleven: geven voedsel, drinkwater,
medische hulp en psychosociale ondersteuning. Zodra de situatie voor de kinderen stabiel en veilig is, starten ze
samen met de ouders of pleegouders met het opbouwen van een nieuw leven.

Red een Kind werkt in Moldavié samen met internationale en lokale organisaties.
Laten wij Stichting Red een Kind steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, of uw gift overmaken op het

volgende rekeningnummer:
NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas

Wilt u meer weten over de Stichting Red een Kind kijk dan op hun website: redeenkind.nl

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

LIEF EN LEED

Op zondag 16 april waren de bloemen uit de dienst met de hartelijke
felicitaties van PG THOMAS bestemd voor
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De Elvis dienst

Afgelopen zondag hadden we een Elvis dienst. Wat zou ons te wachten staan? Er was gevraagd om ‘in style’ te
komen. Ik zou gastvrouw zijn en dacht wat moet ik aantrekken? Glitterjasje, een wit pak, getoupeerde haren of
in rock en rollstijl? Het moest natuurlijk ook geen carnaval worden. Uiteindelijk besloot ik, gezien de vele gospels
die Elvis zong, om in een gospeljurk te komen. Daar voelde ik me goed in. Toen de dominee binnenkwam wilde
hij meteen met me op de foto, wat ik natuurlijk heel erg leuk vond. Later vertelde hij dat ik dan ook op facebook
zou komen, nou ja ik heb er geen moeite mee om ons mooie kerkje met een breder publiek te delen. Rond half
tien kwamen de eerste bezoekers al. En de kerk stroomde vol, waar bleven onze eigen gemeenteleden? Die
kwamen natuurlijk op de normale tijd, tussen kwart voor tien en tien uur en ze waren erg verbaasd dat bijna alle
stoelen al bezet waren. Uiteindelijk hadden we over de 100 mensen in de kerk! In de aankondiging van deze
dienst was dus gevraagd: kom in style. Er was één mijnheer die een T-shirt aanhad met een grote foto van Elvis,
maar dat was dan ook een fervent Elvis aanhanger, want hij had Elvis 7 keer live gezien in Las Vegas en had ook
al meerdere malen de Elvisdienst bezocht. Daarnaast was er nog een jongentje die een glitterbril op had en dat
was het dan. Later vroeg ik aan de dominee wat zijn ervaring elders in het land was met de oproep om in style
te komen en hij vertelde dat hij 1 maal had meegemaakt in Drenthe dat het hele kerkkoor in style was gekleed.

Wat moesten we ons nou voorstellen van deze dienst? En zou de dominee kans zien om het nog in een vorm te
gieten van een kerkdienst ? Nou dat is uitstekend gelukt, het was in een woord geweldig! Hij ging dus het
levensverhaal vertellen van Elvis en zong daarbij gospels. Mij zou het best lukken om het levensverhaal van
Kathleen Ferrier of Maria Callas of Francis van Broekhuizen te vertellen, om maar enige van mijn favorieten te
noemen. Maar dan daarbij de liederen te zingen, nee daar is mijn stem niet toereikend genoeg voor. Maar hem
lukte dat wel en het was prachtig om daar naar te luisteren: een mooie warme stem. Afwisselend kwam hij dan
weer in het religieuze gedeelte en het was bijzonder knap hoe dat in elkaar zat.

Ook heel leuk was dat Jerry, zijn oude leermeester van wie hij nog college heeft gehad, ook aanwezig was. Dit
was voor hem een complete verrassing. Hij wist niet meer waar Jerry woonde en plotseling stonden zij oog in
oog met elkaar. Voor beiden een hele leuke ontmoeting! Na afloop was er dan ook een spontane omhelzing.
Hij eindigde zijn preek met de vijf letters van zijn naam Elvis en behandelde die stuk voor stuk. De E staat voor
energie, de L voor liefde, de V voor verslaving en in de positieve zin voor verbinding, de | voor inspiratie en de S
voor soul, ziel en spiritualiteit. Al die letters betrok hij op ons eigen leven.

Dat de mensen tevreden waren konden we merken aan de collecte. Er werd royaal gegeven. Na afloop koffie in
de kerk want deze hoeveelheid mensen daar was zelfs onze Ark te klein voor.

Compliment voor Cobie en Marian, tweevrouw sterk die de beamer bedienden. En toen er in het begin even
een technisch probleem was wist Cobie het op te lossen. Want de dominee gaf toe dat hij technisch niet zo
sterk was. Ach iedereen heeft zo z'n kwaliteiten.

Al met al, tragisch dat zo'n getalenteerde zanger in zijn militaire diensttijd kennis gemaakt heeft met drugs, daar
het gevaar niet van inzag, verslaafd raakte en op 42 jarige leeftijd is overleden. Te hopen is dat hij zich bewust is
geweest van het feit dat hij toen en nu nog steeds veel mensen een plezier heeft gedaan met zijn prachtige
muziek. Waarvan de gospels er bovenuit stijgen. De zin die hij in zijn bijbel schreef was: ‘In de Heer stel ik mijn
vertrouwen, Hij zal mij leiden’. In die overtuiging is hij overleden.

Al met al een bijzondere dienst waar we met z'n allen enorm van genoten hebben. En heel frappant vond ik het
geméleerde gezelschap de sfeer van een kerkdienst goed aanvoelde en tussendoor niet klapte. Aan het einde
klonk een welverdiend applaus. Lieve groet, Joke

Foto's: zie volgende bladzijde

Nieuwsbrief PG THOMAS, 22¢ jaargang, nr. 308, 23 april 2023
Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com



AGENDA:

Geen nieuws

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz.
betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

(%]

Informatie volgende dienst op 30 april:

Voorganger  :ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Ciska Groeneveld
Pianist : Johan de Vries
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Onze Jarigen

De jarigen van komende week. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje zenden kan altijd
of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring
mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie
Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor :

Actie L

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 Kerkbalans
Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 de kerk van morgen
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